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Zondag 6 juli 2025: morgendienst 9.30 uur 

Voorganger:   Ds. Rianne Bogerd-Looijen   

Ouderling van dienst:  Hans/Gerda van Zijl  

Organist:   Bas Vliegenthart      

Koster:    Jaap Swijnenburg   

Peuteroppas:   Maud en Lynn Brouwer   

Kinderkerk:   Alle basisschoolgroepen  

Tienerdienst:   In de soosruimte 

1e collecte:   Algemeen kerkwerk   

2e collecte:   KiA / Werelddiaconaat - Ghana 

Bijzonderheden:  Geen overstapdienst, wordt verplaatst naar 20 juli. 

    Koffie drinken door Liturgiecommissie 

Bij de dienst(en) 

De drie zondagen die ik deze zomerperiode voorga, wil ik gebruiken om ons te 

verdiepen in de brief van Jakobus. Het is een mooie, maar geen makkelijke brief. 

Niet makkelijk in de zin van niet eenvoudig te begrijpen, en ook niet gemakkelijk 

omdat de tekst ons op het hart drukt om niet alleen te luisteren, maar daar ook 

iets mee te dóén. Het is dus niet de bedoeling om je er gemakkelijk vanaf te 

maken… 

Komende zondag (6 juli) beginnen we met een gedeelte uit het eerste hoofdstuk, 

waar Jakobus vertelt dat de boodschap van God is als een zaadje in ons. En hoe dat 

zaadje tot bloei wil komen. De keer daarop (20 juli) gaan we verder in Jakobus 2 en 

ontdekken we dat geloven en handelen alles met elkaar te maken hebben. Schuift 

u dan ook aan bij ‘keek op de preek’? Op 24 augustus houden de hoofstukken 3 en 

4 ons een spiegel voor en doen een oproep tot een levende relatie met God. 

Het zijn actuele en aangrijpende teksten over geloven in de praktijk van alle dag. 

Het zijn ook teksten die misschien de nodige vragen oproepen. Alle reden dus om 

daar eens in te duiken deze zomer! Mocht je een zondag moeten missen is dat 

geen probleem, ik zorg ervoor dat alle preken ook los van de serie te volgen zijn 

(en er is ook altijd kerkdienstgemist.nl).   

 

Zondag 13 juli 2025: morgendienst 9.30 uur 

Voorganger:   Ds. M. van Diepen, Gouda 

 

Overige vieringen 

4 juli  19.00 uur Weeksluiting Wulverhorst, pastor Huub Spaan    

11 juli  19.00 uur Weeksluiting Wulverhorst, ds. Joost van den End 

 

 



 

 

 

 

 

 

Bloemen en omzien naar elkaar 

Het was ongetwijfeld voor ons allen een bijzondere week. INEENS was het echt zomer met temperaturen 

die wij niet gewend zijn. 

Voor veel mensen dan ook heftige dagen maar op dit moment van schrijven is er in ons land al weer 

menige bui gevallen. Afgelopen week mochten wij met een grote groep 80-plussers in onze gemeente 

hun verjaardag vieren. Altijd weer een geslaagde middag met veel mooie contacten. Ook mooie 

berichten van jonge mensen die mochten slagen voor hun examens. Altijd weer een spannende tijd voor 

jonge mensen en hun ouders.  

Een bijzonder bericht konden wij lezen in de IJsselbode: GOUD VOOR GOUDENA! Twan Goudena won 

Goud tijdens het NK-atletiek in Hilversum. Na een tijd vol twijfels i.v.m. een blessure is het hem toch 

gelukt.  

Veel zaken om dankbaar voor te zijn dus. 

Deze week eindigen wij met ALLEN HARTELIJK GEFELICITEERD ! 

De bloemen van vorige week zijn gebracht bij Jaap en Corrie de Wit (L.B. 57). Jaap vraagt ons te melden 

dat ’t inmiddels weer heel goed met hem gaat.  

 

2e collecte op 6 juli 2025 Kerk in Actie Werelddiaconaat – Ghana -  stop kinderarbeid in de visserij 

Sommigen van onze jongeren of onze 

kinderen of kleinkinderen moeten wel eens 

werken om wat bij te verdienen, 

bijvoorbeeld blikjes vis stapelen of 

spiegelen als vakkenvuller. Maar als je 

zóveel moet werken dat het ten koste gaat 

van je eigen onderwijs of als het zelfs 

gevaarlijk werk is. Dat moet zo gauw 

mogelijk gestopt worden. In het West-

Afrikaanse land Ghana gaan de meeste 

kinderen naar school, maar werken naar 

schatting 20.000 kinderen en jongeren onder dwang in de visserij. Dat is gevaarlijk werk en echt foute 

boel. Challenging Heights zet zich in om kinderen die onder dwang in de visserij werken, te bevrijden, 

op te vangen en te herenigen met familie. Via kinderrechtencomité’s, kinderclubs en voorlichting aan 

traditionele en religieuze leiders worden inwoners van vissersplaatsen bewust gemaakt dat kinderarbeid 

schadelijk en verboden is. En dat onderwijs de beste manier is om uit de spiraal van armoede te komen.  

Hoe kunt u helpen? Geef € 50,00 voor schoolmaterialen voor 1 kind of € 65,00 voor training begeleider 

kinderrechtenclub of € 100,00 voor 1 ouder trainen om een eigen bedrijf te starten.  

Deze 2e collecte vandaag is voor dit werk via Kerk in Actie. Geef aan deze 2e collecte of maak uw 

bijdrage over op  

NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Stop kinderarbeid Ghana of geef online. 

 

Contact met het Pastoraal Contactpunt (PCP) 

Wenst u contact over pastorale zaken of kent u iemand voor wie dit van belang is ? Aarzel niet, mail naar 

PCP@protgemoudewater.nl of bel Agnelle vd Linde, tel.06-49 854877 of Dita Aleman, tel.06-42 053254 

Kopij s.v.p. uiterlijk op donderdagen om 10 uur, bij voorkeur via nieuwsbrief@protgemoudewater.nl 
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